Delfine Baetens

Geboren op 14-06-1903 te Kerksken
Overleden op 04-09-1968 te Aalst
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Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

T

ZALIG AANDENKEN

aan de ziel van
MEVROUYY

DELFINE BAETENS

weduwe van de Heer

HENRI GEES,

geboren te Kerksken de 14 juni 1903 en god-
vruchtig overleden te Aalst, { kliniek ) de 4 septem-
ber 1968, gesterke door het H. Sacrament der
zieken en de Pauselijke Zegen.

De droefheid van het afsterven wordt
voor ons, kristenen, gelenigd door de
belofte der toekomstige eeuwigheid.
Ons aardse bestaan wordt niet wegge-
nomen, maar verwisseld tegen een
eeuwig geluk.

Wij leven hier in een tranendcl waar
zorgen, kommer en lijden niet te ban-
nen zijn, maar wij weten dat wij door
het lijden, als offer aangeboden, op-
gaan noar het eeuwig geluk.

Delfine heeft de beproeving, het lij-
den en de lasten die haar troffen niet
ontgaan, madar ze uit Gods hand aan-

www.indeken.be

vaard en zo goed mogelijk gedragen.

Met de kerk bidden wij : « God, Wie
het eigen is barmhartig te zijn en te
sparen, wij bidden U voor de ziel van
Uw dienares, wees haar genadig en
neem haar op in Uw Rijk ».

Zeminde broer en zusters, ik dank U
om uw genegenheid en liefde, om uw
steun in mijn lijden. Vergeet mij nu niet
in uw gebeden.

Celiefde familie en vrienden, vaart
allen wel en tot weerziens bij God.

Mijn Jezus barmbartigheid.

De families BAETENS,
GEES,
VAN DER EECKEN,
DE SAEDELEER,

BEDANKEN

Druk. Boonen F. Kerksken.



