Irma Bracke

Geboren op 27-05-1906 te Kalken
Overleden op 23-11-1996 te Wichelen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Miin stilte staat om alle dingen.
Mijn lead is lang reeds uitgeqild.
Mijn woorden werden waterringen

wier glans geruisloos openrill,

Gekloven was weleer mijn wezen.
Gebonden werd ik in mijn nood
waarin ik dood noch hel kan vrezen,

wanl rustig als het morgenrood

zal ik de duisternissen breken
en in mijn vuwr ot as vergaan
om oo het Groot Almachlig Teken

tot geesd gelouterd op te staan,
{ Bert Pelemnan )

wiwrw, indeken_ be

DE DOOD IS NIET DE DUISTERNIS.
HET IS HET LICHT DAT UITDOOFT
OMDAT DE DAGERAAD ONTWAAKT.

AANDENKEN AAN

IRMA BRACKE

o Kalken, 27 mei 1906
T Wichelen, 23 november 1996,

echtgenote van wijlen
Maurice De Wilde.

Voor uw aanwezigheid,

Uw gebed,

Uw blijken van deelname

in haar rouw

dankt de familie U zeer oprecht.
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