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Wees dus waakzanm, want gij kent

=N=—dag noch uur, (evangelir)

Wij vragen aw gebeden

woor de zialerust van de Heer
Frans. Pieter BRACKE

g‘nl‘m‘ren te Fksaarde op 13 februari 1898. en
averleden te Overmere. op 18 juni 1970

Gesterkt door de HH. Sokramenten van de zieken
%

De Heer zell heelt ons op het hart gedreukt
altijd gereed te zijn oin van deze wereld atscheid
te nemen. Frans heett de gelegenheid gehad.
de laaiste sakramenten i« ontvangen €n zich
zo vour te bereiden op de dood

Hij is een eerder stille en gedienstige man
geweesl. die niemand kwaad zou g‘m]un heb-
ben, Op ziin dugr[iilﬁse wandelingen een korie
MBE&T vrlendelﬂhﬂ gm-llrclag aan de vuurlriigln-
gers, steeds in het ﬂﬂzelmhnp van zijm onal-
i scheidbaar hundif. z0 hebben we hem de laalste
jaren gekend. Vioeger moet hij een sterke kerel
geweest zijn die aan de dukken het Tware werk
aankon

Numag Illi de een wige rust genieten

Dierhare taniilie, dit leven is kort. Onver.
wachts heb afscheid mosten nemen, Blil me
gedenken inuw geheden. opdat de Heer me
genadig ziy.

Heer zie in uw grote blrmilarliﬂ'lleicl neer
op Frans en neem hem op in uw hetrliikbeid.

Yoor Uw blijken van genegenheid
en Uw vrome gebeden, danken U:

De fanilies BRACKE. DE MOIL.,

e FHOOQE - BONTINGE OYERMERE



