Emiel Bracke

Geboren op 11-05-1916 te Kalken
Overleden op 06-06-1984 te Lokeren
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Al wie in Mij gelooft zal eeuwig leven.

T

De heer EM IEL BRACKE

geboren te Kalken op 11 mei 1916 en god-
vruchtig overleden in da kliniek te
Lokeren op 6 juni 1984.
Hij werd gesterkt door het sakrament van
de zieken en de Pauselijke zegen.
Oud Scrijder 1940- 1945

Toen de Heer Jezus langs de wegen van
Palestina ging heeft Hij zich altijd ontfermd
over allen die in nood naar Hem toe kwa-
men. Nu is ook Emiel naar de Heer opge-
gaan, en met vertrouwen durven we zijn
eenvoudige ziel bij de Heer aanbevelen: die
Maria en zelfs de rover aan 't kruis opnam
in het paradijs, zou Hij ook Emiel niet laten
zitten aan zijn zij? Daarom bidden wij:
Heer, herinner U deze man. Gij kent zijn
levensweg: geen laan van weelde maar een
straat van rauw bestaan ; een moeizame
tocht met verdoken lijden door koele een-
zaamheld. Lijk hij van onder zijn pet even

dankbaar opkeek bij een vriendelijke groet
zo sloeg hij zijn ogen op naar U om in een-
zaam gebed te getuigen van geloof en
goede wil.

In het huis van uw Vader, waar plaats is
voor velen, hebt Gij voor hem ook wel een
plaats bereid. Laat hem daar nu, voor
't eerst misschien, ervaren wat echt geluk
is en voor altijd smaken hoa heerlijk hetis
met U te mogen leven in 't warme licht
van Gods Vaderlijke goedheid.

Q.L. Vrouw ten hemel opgenomen, patro-
nes van Overmere, neem Emiel onder uw
bijzondere bescherming.

De families: BRACKE en VERBANCK,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming hen betocond in hun rouw.
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