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Des mensen gangen sn wegen worden daor den
Heer bastuurd; hoe zou iemand kunnen weten
wat hem op zijne levensrels zal overkomen.

2 {Frov.. xx. 24)

BID VOOR DE ZIEL van Mijnheer
EMIEL BRACKE

weduwnaar van Mevrouw

GABRIELLE BAYENS

Geboren te Uitbergen den 14 december 1891, en
na een langdurige ziekte overleden te Uitbergen
den 29 cktober 1947.

I Was een man van den ouden stempel : open-
hartig rechtschopen, vijond van alle geveinsd-
held; eenvoudig was zijn leven, stil en zacht ging
het voorbij, Dat de Heer hem in genade ontvange
en vergeve wat hi) ult menselilke zwakheid zou
misdreven hebben.

Wat is toch op oorde alles ljdel en welinig
duurzaam; alle werelds geluk verdwijnt op 't

ogenblik dat men meent er ten volle van te genie-
ten.

HNiet alleenlijk maonden, maar ook: jaren heeft
hij In stilte geledan: zijn langdurige =ziekelijkheid
heeft hij met volle werduldigheid werdragen.

Waarlljk op aarde ls ¢r geen echt duurzaam
geluk, hoe dikwijls hebben wij het ondervonden.
Ja, die ramp doet ons weerom wenen, en wlj z-u-
den wanhopen hadden wij het heilig geloof niet

opde onelndige barmartigheld van God, dle al-
leen troost kon brengen bij dit treurig ofscheiden.

Veltdan geen ocordeel woer den tijd, tot de
Heer kome, dle zelfs de verborgen hoeken der
duilsternls verlichten zal en de raadslagen des
herten te voorschijn brengen. En dan zal eenleder
lof krigen van Ged.» (ICOR 4 5)

Dilerbare zonen ik roep uw medelijden nog In
en vraog von uwe ganegenhetid een herinnering
in uw grbeden tol ultwissing mijner fouten.
Gewcardig UJ o Heer, het geb=d te aanhoren dat
wrlj tot uw barmhartigheid toesturen veor de zlel
van uwen dienaar Emiel, welke uit deze wereld is
getreden. Verleen hem een plaats ven rust
envrede In het gezelschap van de heiligen. Door
Christus onzen Heer. Amen.

De fomilies BRACKE, BAYENS,
POECKX en EECEMAHN,

danken u voor de blijken van

deelname in hun rouw en om
de steun uwer vrome gebeden.
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