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Heer, tn uw handen beveel ik mijnen geest. (Ps XXX4)

T Bidden we voor de zielerust
van Mijnheer

Désire BRACKE

echtgenoat van Mevrouw

Alice DE SCHOEMAEKER
geboren te Overmere, de 24 november 1875 en aldaar
zacht in de Heer ontslapen, op 16 september 1956,

fiesterkt door de HH, Sacramanten der stervenden,
en de Pauselijke Zegen.

De duurbare overledene was een godvrezend en
rechtschapen man, een man die de weg van deugd en
eenvoudigheld bewandelde. Vele jaren heeft hij
doorgebracht in taaie werkzaamheid en zorg ; zijn
laatste weken heeft hij in martelaarschap geeindiad,
stilnan rag men den braven man verkwijnen en uit-
sterven, gekomen tot een hogen ouderdom, midden
zljne kinderen an familie,

Ten Paradijze geleiden u de Engelen en moge hlj

in de hemel het loon voor zijn welbesteed leven ont-
vangen.

Beminde echtgenote, ik dank u voor de liefde die
glf mij in mijn leven hebt bewezen. Langs een lange
lijdensweg ben ik cp mijn Calvarieberg gekomen,
waar lk met llefde voor uen onze kinderen mijn leven
heb neergelegd voor mijn Schepper. — Mocht vaders
olfer Gods zegen voor u allen verkrijgen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij waart miin
troost en mljn vreugde in mijn leven, bijzonder in mijn
cuden dag en lijdensweg, ik dank u om uw lielde en
zorgen ; leelt christe!ijk en eensgezind en bidt voor de
rust van mijn ziel ; dat is mijn laatste wens.

Vaartwel, duurbure bloedverwanten en vrienden,
tot weerzlens in de hemel, bidt voor mi).

Geef hem, Heer, de eeuwige rust; en dat het
t hem verschijne, dat hij ruste in vrede .

Uw gebeden zijn een ware lafenis voor de zlel
van onze duurbare overledene.

Wij danken U daarveor wan harte,
De familién
BRACKE en
DE SCHOEMAEKER.




