Daniel Emiel Bracke

Geboren op 19-11-1924 te Schoonaarde
Overleden op 16-10-1995 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

" En aldaar zal geen nacht zijn, Vader,
en hij zal geen kaars, Je taak was nog niet volbracht.
noch licht der zon van node hebben, Je wilde nog langer moeders levensgezel zijn
want de Here God verlicht hem.” om samen lief en leed te delen,
in het weten
+ N dat jullie voor elkaar onmisbaar waren.

Je zag de toekomst van je kleinkinderen
Wanneer je dit prentje ter hand neemt, niet klaar uitgestippeld :

. ook daarvoor wilde je nog jaren bij ons blijven.
denk dan dankend en biddend aan Wij zullen je missen, vader !

de heer Zoveel vragen werden nog niet gesteld ...
Er blijven nog zoveel onuitgesproken dingen ...

Daniel, Emiel BRACKE Maar je levensdraad is nu afgebroken,

Je gaat de zaligheid tegemoet,
echtgenoot van mevrouw je treedt weldra het Vaderhuis binnen ...

Alice Huylebroeck

Neem van ons allen mee, voor eeuwig,
dat wij immer evenveel van je zullen houden.

Vader, wij danken je voor alles !
(seboren te Schoonaarde op 19 novemnber 1924

| f i iekenhui De families BRACKE, HUYLEBROECK, DE
E: E;:: Zda:ﬁmmaéir %ggh;muw 28 us LATHOUWER en VERHAEGEN danken u voar
P de blijken van deelneming in rouw en gebed.

gesterkt door het H. Sacrament der zieken

Begr. Roels-Rombaut - druk brabo Wichelen
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