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+ WIL IN UW GEBEDEN HET AAN-
DENKEN BEWAREN VAN

Mijnheer

Cyriel-Petrus BRACKE

Zoon van Mijoheer en Mevrouw
DANIEL en ALINE HUYLEBROECK

Geboren te Wichelen, op 14 april 1944 en
godvruchtig overleden te Dendermonde,
na een smartelijk arbeidsongeval, op 18
juli 1965, voorzien van de H. Sakramenten
der stervenden en de Pauseliike Zegen.

Een schrijnende beproeving is neergekomen
over een heel gezin, een verlies dat niet alleen
de familieleden maar cok de kristelijke arbei-
dersbeweging en al zijn werkmakkers diep en
pijnlijk heeft getroffen.

Eensklaps werd een jong en veelbelovend
leven afgebroken. Eens te meer moeten wij in
alle deemoed erkennen dat Gods wegen niet
dezelfde zijn als de onze, eens te meer is be-
waarheid wat O. Heer Jezus-Christus heeft ge-
gegd : « Wees gereed, want op een onvoorgien
uur komt de mensenzoon, »

Gij vooral, zijn ouders, zult veel verliezen
aan zijn kinderlijke liefde en genegenheid die
hij u steeds heeft betoond. Gij hebt Cyriel groot-
gebracht en opgevoed tot op de drempel van
het volle leven : uw werk was voltooid. Hebt
dank voor al uw edelmoedigheid en goede zor-
gen waarmee gij hem hebt omringd in zijn
jeugd en zoekt troost in de gedachte dat alles

wat gij hem hebt meegegeven niet waardeloos
zal zijn voor God.

Dierbare ouders, familieleden, vrienden en
woerkmakkers, ik voelde mij steeds vertrouwd
in uw midden. Tk dank u allen voor wat u om
mij hebt gedaan. Ik had nog zoveel plannen,
ik moest nog zoveel doen in dit leven. Maar
God heeft het anders gewild : Hij zal nu voor
mij des te meer een Vader zijn. Blijft vertrou-
wen hebben op ziljn Voorzienigheid en eens
komt het ogenblik dat wij het geluk zullen mo-
gen hebben allen bijeen te zijn bij God.

Il vraag u allen te willen bidden voor mijn
zielerust.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U

———

Mr en Mw Daniel Bracke-Huylebroeck ;
Jongeheer Erwin Bracke ;

Mejuffer Marina Bracke ;

Jongeheer Walter Bracke ;

De Families BRACKE, HUYLEBROECK,
DE LATHOUWER en VERHAEGEN,

DANKEN U van harte voor uw blij-
ken van genegenheid en kristelijke
deelneming hen betoond in hun diepe
rouw,

Drukk. De Nil, Wichelean.



