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Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

T

BID VOOR DE ZIEL
VAN

CESAR BERNARD BRACKE

echtgenoot van

Maria AELTERMAN

gehoren te Overmere, den 13 Maart 1890 en, god-
vruchti g overleden te Wetteren, den 21 Mei 1942,
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
—_—

«Broeders, wij willen niet dat gij onwetend zijt aan-
gaande het lot uwer dooden, opdat gij niet treurt als
de anderen, die geen hoop meer bezitter, Want zoo
wii gelooven, dat Jezus gestorven is en verrezen, dan
gelooven wij ook, dat God hen, die in Jezus ontsliepen,
opwekken zal en met Hem vereenigen.

(1 Thess. IV 13-14)

Gelukkig diegenen die altijd gereed zijn om voor hun
Rechter te verschijnen, en om over hun leven rekening
te geven. Aan dezulken zegt de Heer: goede en ge-
trouwe dienaar, neem hezit van de eeuwige vreugde
van Uw Goddelijken Meester.

Dierbare echtgenoote en kinderen, miin ziel heeft
hzt doel bereikt, waarvoor God mij geschapen heeft.
In de oogen der menschen ben ik te vroeg heengegaan,
O. L. Heer vond m=echter gereed. Treurt niet om mij,
Gods H. Wil geschiede. Ik blijf u allen van uit den
hemel liefnebben, en voor u zorgen. Blijft ook mijn
ziel in uw gebeden indachtig. Vaartwel, en tot weer-
ziens hierboven,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)






