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TOT ZALIG AANDENKEN AAN
MEJUFFROUW

CECILE BRACKE

Gepensioneerde onderwijzeres

Geboren te Wichelen op 29 maart 1918 en
naar het esuwig leven overgegaan in het A.Z.
te Gent op 6 september 1933.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken

Lid van het christen onderwijzersverbond en
van verschillende godvruchtige genoot-
schappen.

ledere mens wordt door God geroepen om
mee te werken aan de opbouw van het Rijk
Gods. Zo werd ook Cecile geroepen om de
grondbeginselen ar van in te planten bij de
kleinen. Zij heeft ten volle beantwoord aan
die roeping : met hart en ziel heeft zij ge-
durende 34 jaren de haar toevertrouwde Kin-
deren opgeleid ; haar onderricht was door-
weven van godsdienstigheid en godsvrucht,
hetgeen spontaan uit haar gemoed vloeide
omdat zij zelf totaal in gerechtigheld leefde,
geput uit Eucharistie en veelvuldig gebed.
Zi] was ten zeerste aanhankelijk aan de
H. Kerk, hetgeen zij vooral betuigde door
haar enthousiasme voor de Gregoriaanse
muziek,

De beproeving bleef haar niet gespaard, haar
lijden verdrceg zij in stilte en gelaten tot
de Heer haar opriep en haar leven niet
afnam maar nieuw maakte zoals de doden-
liturgie ons leert.

Duurbare zuster, broeder, familie en allen die
in genegenheid met mij door het leven
gingen, treurt niet om mij, ik dank u wvoor
wat gij voor mij geweest ziit en zeker ook
mijn beste dank aan de Zusters van het
Huﬂtr}uls die steeds om mij bezorgd zijn ge-
waest.

De familie

dankt U oprecht voor uw gebed en
blijken van medeleven.

Begraf. Galle, Lede
Druk. G. Sas - Bracke, Wichelan



