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Mijn Vadertje, hij was rechtvaa:di?heid.
Hij had de zware last op zich geladen,
een eerlilk man te zijn
in woord en daad. (M. Gysen.)

.F.

TOT VROOM AANDENKEN
aan de Heer
CAMIEL BRACKE
echtgenoot van Mevrouw
Gabrielle Ghislain,
geboren te Kalken op 25 februari 1898
en godvruchtig overleden te Uitbergen
op 29 september 1967, gesterkt door het
H. Sacrament der zieken en de pauselijke
zegen.
Ere-schoolbestuurder aan de Gemeente-
liike Jongensschool te Uitbergen.
Gildebroeder van het H. Sacrament, lid
van wverschillende godvruchtige genoot-
schappen.
Burg. Medaille le klas - Burg. Kruis 2e
klas - Gouden Palmen v.d. Kroonorde -
Orde Leopold II en andere eretekens.

Een vroom en goed mens is van ons
heengegaan, een verstandig en ontwik-
keld man, vergroeid met alles wat de ver-
heffing van zijn medemensen kon bewvor-
deren. Meevoelend met ieders leed, is
hij steeds in dienende liefde naar zijn
medemensen gegaan. Zijn deur stond al-
tiid open om allen die in nood waren te
ontvangen en bij te staan, en de werken
van barmhartigheid heeft hij, als voor-
beeldig kristen en diepgelovig man, tot

zijn actief levensprogramma gemaakt.
Nooit vond hij rust, maar, bekommerd om
het welzijn van anderen, heeft hij steeds
het beste van zichzelf gegeven. En zelfs
toen het werk hem werd verboden, kon
hij niet anders dan zich inspannen om
iedereen ter wille te zijn,

Meer dan veertig jaar stond hij in de
gemeenteschool ten dienste van de jeugd.
Met ferheid en vreugde kan hij terug-
blikken op zijn leven: het zaad dat hij
in de wvoren wierp ging niet wverloren,
maar kiemde en draagt rijke wrucht. In
volle berusting en betrouwen is hij de
eeuwigheid ingegaan, want God zelf
sprak : « Die velen onderwezen hebben,
zullen blinken als sterren, en God zelf
wordt eens hun vreugd.»

Beminde Echtgenote, ik dank U woor
uw trouw en uw hulp, uw begrip voor
mijn werk, uw zorg in mijn ziekte. Dat
God U zegene en beware.

En dat hij ook, U zegene, mijn kin-
deren en kleinkinderen, Ik blijf bij U,
opdat Uw gezinnen de trouwe weerspie-
geling mogen zijn van wat U van mij
hebt gezien en geleerd.

Jezus, Maria, Jozef, laat mij wvreed-
zaam in Uw gezelschap wonen.

Om uw deelneming in rouw en gebed
danken U oprecht:

de families BRACKE, VAN LAERE,
GHISLAIN en DE CANCK









