Achiel Brabants

Geboren op 15-11-1930 te Mechelen
Overleden op 18-08-1996 te Knokke

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

wiww, indeken_ be

Dankbaar aandenken aan

de heer
Achiel BRABANTS

echtgenoot van mevrouw
Claudine HONGENAERT

geboren te Mechelen op

15 november 1930 en godvruchtig
overleden te Knokke in het A.Z.

O. L. Vrouw Ter Linden op

18 augustus 1996, gesterkt door de
H. Sakramenten der Zieken.

.

Mevrouw
Achiel BRABANTS - HONGENAERT,
kinderen en kleinkind,

De families BRABANTS,
HONGENAERT, INDEGRACHT en
VAN DEN EERDEWEGH

danken U voor uw aanwezigheid
en voor uw gebed.

rouwleiding |. cafmeyer - druk matthys - knokke

Achiel was kelner in hart en nieren ; fijn
uitgedossen met servet op de arm en speurend
wie hij van dienst mocht zijn. Mensen welkom
heten en met een hoofs gebaar hen naar hun
plaats geleiden ; klanten op hun gemak stellen
en dan gereed staan, ongedwongen en heel
graag zelfs.

Hij hield van dit werk en die drukte ; vooral
van de mensen die aan de tafeltjes hadden
plaats genomen. Ook zij waren op hun best :
mensen met vakantie, in feast, op hun zondags.
Zi] zouden zich spijs en drank |aten
welgevallen, ook de gezelligheid proeven ; en
hij zou alles op smaak brengen met zijn
bescheiden en attentievolle dienst. Het is
jarenlang zijn leven geweest en zijn vreugds.

Achiel zou, zonder die ziekte, pas bij zijn Goste
op rust zijn gegaan, terwijl hij reeds aan die
eeuwige rust toe is. Hij was de 50 voorbij als
dat bedrijvige leven stilvalt, omdat zijn stem
uitvalt. Hij die zo graag aan de praat was en
eindeloos kon discussigren werd spraakloos.
Hij heeft moeten wennen en of het hem gekost
heelt | De levenslust kreeg een knauw bij de
anmacht om zijn werk verder te doen ; ook de
onbeholpenheid om verder het jonge gezin te
leiden. Diezelfde machteloosheid heeft hij die
|laatstz meanden nog sterker aangevoeld toen
zijn lichaam wegkankerde en hij vechtend de
dood moe(s]t aanvaarden.

Nu alles voorbij is en wij tot dit afscheid
genoodzaakt zijn, verwljlen onze gedachten bij
hem en komen vele en dankbare herinneringen
bij ons op. Ook bidden wi] tot de Heer : geef
ham rust naar hel lichaam en vrede voor het
hart, Moge hij delen in dat nieuwe en eeuwige
leven bij U en meezingen aan dat hemelse
loflied : hosanna in den hoge.

Hij rust in vrede,









