Estelle Boussemaere

Geboren op 30-06-1919 te Hondschoote (Fr)
Overleden op 17-11-1985 te Wervik
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Een leven getekend met geloof, veel moed
en liefde iz kostbaar in Gods ogen.
Zo was het leven van :

MEJUFFROUW
ESTELLE BOUSSEMAERE

dochter van wijlen
Emiel en Palmyre Verhes.

geboren te Hondschoote (Fr.)
op 30 juni 1919,
CGlodvruchtig overleden te Wervik
op 17 november 1985.

De familie dankt U

en nodigt U uit tot de maandmis op
zondag 15 december 1985 om 11.30 u.
in de St.-Medarduskerk te Wervik,

Begrafenl'ﬁi;ﬂ : Da;ruﬁﬁh Druk. Dumont

Omdat =zi] van schoonheld hield
In mensen en in bloemen
omdat =ij van eenvoud hield

~eren wli haar in welnig woorden.

't is beter stil te =lin bi] haar
en met innige gebaren ons los te maken
van elkaar,

Omdat zlj rechte wegen ging

in 't harde berglandschap van menselijk
leven, i
omdat zi] van dat leven hleld

jong, ontstuimig, speels ontembasr in
een Kind

eren wli haar en gaan wi] verder in
haar spoor :

fier en sterk omdat het leven aan de
moedigen behoort,

Omdat zlj een gelovige is geweest,

wiat zi] te geven

het beste van zlchzelf het eerst voor
anderen

vandaag als "t moest en ook voor morgen,
Daarom =zeggen will nu dank, dulzend-
maal dank woor dulzend lieve dingen,

&



