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Geboren op 23-05-1929 te Knokke
Overleden op 11-11-1982 te Knokke-Heist
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VROOM AANDENKEN
AAN

DE HEER

ANDRE BOUILLON

echtgenoot van Mevrouw
YOLANDE VAN WULPEN

geboren te Knokke op 23 mei 1929,
overleden te Knokke-Heist, tengevolge van een
verkeersongval, op 11 november 18982.

Als de dood ons ontmoet, vraagt hij niet of wij
hem verwachten, of wij klaar zijn, of hij welkom
is. Nochtans weten wij het : er is geen leven
zonder dood. Hij is met het leven verbonden., Hij
behoort er bij.

Jezus scheen aan de dood een heel andere be-
tekenis te geven. Hij zei dat men eerst moet
sterven, om te kunnen leven, om leven voort te
brengen, daarmee bedoelde hij in de eerste
plaats : afsterven aan onszelf. Ons egoisme af-
leggen. Maar toch was er nog meer dan dat : er
is een leven dat het aardse leven ontstijgt, er
boven uit gaat. Leven voor God. En dat nieuwe
leven is begonnen bij ons doopsel.

*Of dat leven gegroeid is of niet, hangt af van
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de manier waarop wij leven, waarop wij kristen
ziin. Voor Kristus was ons aardse leven belang-
rijk. Hij was bekommerd voor elke mens, hoe
hij ook leefde, hij hield van de mensen hoe klein
of gering zij] ook waren. En toch was dat andere
leverr veel belangrijker. Hij ontzag de dood niet.
Hij wist dat hij eeuwig leefde voor de Vader,

Heer, wij bieden U dan dit leven aan. Met alle
gaven en fouten. Wil van hem houden, zoals wij
van hem gehouden hebben. Vergeet het goede
niet dat er was. En vul aan wat bij hem nog ont-
brak. Wij zijn samen om daarvoor te bidden.

De families

BOUILLON, VAN WULPEN,

OCKIER en APERE,

danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming en gebed.

Begr. M. Rotsaert Heist — pvba eddy-druk *




