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In de palm van Gods hand
kwam het leven tol rust van

MEVROUW

Paula Bottelier
echtgenote van Alfons VAN HOECKE

Geboren te Maldegem op 13 mei 1928 en overle-
den te Sijsele op 30 april 1992, gesterkt door het
gebed van de parochiegemeenschap.

Zij was lid van de K.B.G.

Voor Uw gebed
voor elke blijk
van genegenheid
danken U

Alfons VAN HOECKE
en kinderen

Een mens heeft niet veel jaren nodig om iemand
te worden, om iemand te zijn, betekenisvol voor
anderen, onvergetelijk voor de geliefden.

Een mens heeft niet zoveel jaren nodig om
gemist te worden, node gemist.

Heer, zij die ons dierbaar was, is nu van ons
weggerukt. Gij alleen weet hoe scherp de pijn in
ons schreit bij dit veel te vroege afscheid. Alleen
het geloof in Uw onecindige liefde kan ons een
steun zijn.

Wij geloven immers dat de dood niet het einde
is, maar slechts een doorgang naar het ander en
schoner leven bij U.

Heer, neem dan onze dierbare bij de hand en leid
haar binnen in de grote ruimte van Uw hart,
waar plaats is voor velen.

Laat haar daar uitrusten van al haar zorgen en
schenk haar het geluk van een ecuwig samenzijn
met U en met haar zoon Kristian, die haar is
voOorgegaan.

Onze Lieve Vrouw van Kleit, bid voor haar.
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