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Dankbaar gedenken wij

Anneke DEILGAT
© 30 november 1967
T 6 juli 1997

Gaspar en Jeanne DEILGAT-CLEMENT,

haar broers en zussen,

haar neven en nichten,

danken U voor uw gebed en medeleven,

Drruk Verduym. Fouwbegelaiding Werbrouck, Hoeselaro - (051) 22 03 08,
www.indeken.be

Ann,

Het doet ons vreemd je te moeten missen,
het is een wonde die nooit helemaal geneest.
Je was een echte speelse, knappe jonge vrouw,
geknipt voor het leven,

Zingen, dansen, spelen met kinderen,

het was je geliefkoosde bezigheid.

Grote zorgen maakten je kapot.

Het leven was toch «mensen gaame zien»
of is dat een te breekbaar geschenk ?

Wie zal het uitmaken 7

Je moeder en vader, je broers en zussen

en vooral de kleinkinderen

hebben veel verdriet. Ze zullen je missen.

Heer, wij geloven

dat de dood niet het einde is,

dat Uw liefde voor de mens nooit zal toelaten
dat iemand uiteindelijk in het niet verdwijnt.

Het troost ons te weten dat onze overledene
voortaan mag leven in Uw nabijheid.

H. Moeder Anna, bidt voor ong,
nu en in het uur van onze dood. Amen.



