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Geboren op 02-09-1921 te Overmere
Overleden op 02-02-1989 te Dendermonde
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Zijn handen waren dik van eglt

zijn voorhoofd dien van rimpeal

hij lecfde vroom en simpel

en hecft zich nooil, o nooit verveeid.
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Laten wij gelovig en dankbaar de ziel en hat
leven gedenken van

DE HEER
Basiel, René VERBEKEN

echtgenoot van mevrouw Martha CLINCKE

gebaren te Overmere op 2 september 1921 en
plotseling overleden in de kiniek te Dender-
monde op 2 februari 1989, gesterkl door de Hei-
lige Sakramenten «in extremise.

Gewapend Weerstander 1240-1945,

Lid Krisialiike Bond van Gepensicneerden.
Vereremerkt met verscheidene eretekens.

Het is nog niet t2 begrijpen, je stem niet maer te
haran, Afscheid van jou te maoeten nemen, het
klinkt zo koud en onherbergzaam.

René, zoals hij in de volksmond werd genoemd,
was een voorbeeldige echtgencot, een wijze
huisvader en goede vriend voor velen. Hij was
tevens sen zeer vaderlandsminnend man. On-
danks de helse pijnen die hij moest verdragen
heeft hij er nooit om gemord.

Wij zullen u missen: uw inzet, uw werkkracht
voor het welzijn van ons allen. Elke beprosving

of tegenslag loste u met een bewonderenswaar-
dige moed op.

Reng, uw vroomheid tekende zich door ap de
vooravond van uw overlijden ons allen nog een
kruisteken te geven: God zegens en beware u
allen. Over u kunnen wij geivigen: nist alieen wij
zullen U missen, cok de dicren envogelswelke u
iedere dag voederde.

Martha, wees sterk, want ook al ziet gij mij nist
meer: van hierboven waak ik overu. Wannaerge
verdrietig zijl, blik dan opnieuw in uw hatt en ge
zult zien dat ge weenl om wat jou vraugde
schonk. Wanneer ge blij zijt schouw dan diep in
uw hart en je zuit zien dai enkel wat jou smart
heell gegeven ook vreugde brengt.

Aanu kinderenvraag ik, blijft moeder mettedere
zorg en liefde omringen.

Aan de kleinkinderen zeg ik dank voor de
oprechte genegenheid die zoveel zon in mijn
beproefd leven bracht,

René, dankvoor dit gelukkiq aardse leven. Wees
nu gelukkig in Gods handen.

De families VERBEKEN, DE RIJCKE,
RASSCHAERT, CLINCKE en SAMSON

danken U voor de blijken van deelneming in de
rouw.

Beor. Poppe-Van Gijseghem, Barlare - 052742 33 87
Druk. Van Dzelz nv, Cvermere - 091/67.64.33



