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Ik geloot in het eeuwig leven,

VROOM AAMNDEMKEN AAN
Mevrouw

MATHILDE DAUWE

weduwe wan de Heer
FRANS BLANCGQUAERT,

geboren te Kalken op 26 april 1888
en overleden fe Lokeren op 5 februari 1977,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

21 was de kloeke en vrome vrouw van de
H. Schrift, de deygdzame en godvruchtige
moeder, die haar kinderen in eer en deugd
heeft opgebracht ; thans is zi] uit dit tranendal
heengegaan naar het Rijk van wvrede en zalig-
heid. In eenvoud, werkzaamheid en woorzich-
tigheld heeft zi] voor Gods ocog haar levens-
baan afgelegd ; beproevingen bleven niet um,
doch alles asanvaarde zij gelaten, omdat zij
een goed kristen mens was, betrouvwend op
Q. L. Heer, haar zielezaligheid indachtig.

Ven bij God zal zi] over ons waken en
wij hebben de  troost wvoor en wellicht tfot
haar te kunnen bidden, want zij is of wordt
onze wvoorspreekster in de hemel.

Geliefde - kinderen,  kleinkinderen en wer-
wanten, mijn leven op aarde s ten einde,
maar mijn faak wvoor u is niet af; ik blijf u
beminnen, v volgen en wvoor u bidden. BIlijft
ook mij indachtig en bewaart van mij een
trouwe herirnering.

Maria, koningin van de hemel, bid voor ons |

De families Dauwe, Blanctquaert; Burrick en
Da Thaey

danken U wvoor de blijken van deelneming
in hun rouw.

_Begr. V. Rumst, Brugstr. 92, Lokeren - 48.37.92
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