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Ik geloof in het eeuwig leven.

T

BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

MARIA DAUWE

geboren te Kalken, de 18 augustus 1877

en godvruchtg, in volle overgave aan

Gods H. Wil overleden te Wetteren, de
2 december 1955.

Voor de deugdzamen is de dood het einde
aller kwalen en het begin van het volmaakt
geluk. Het is aangenaam te sterven als de
stem van het geweten kan getuigen dat men
trouw Godsgeboden onderhouden heeft. Zo
gestorven, is deze eenvoudige vrouw het
eeuwig leven met Kristus ingegaan.

Woaarheid vond men in haar woorden en
gerechtigheid in haar werken. Eenvoudig
en oprecht was haar godsvrucht. Trouw in
het vervullen van haar dagelijks werk en
goed van hart maakte zij zich velen tot vrien-
den. Van de mensen won zij daardoor gene-
genheid, van God een eeuwig loon.

Dierbare broeder en familieleden mijn
levensgang is ten einde. Eens in de hemel
hopen wij elkaar weer te zien. Volgt dan
trouw Gods geboden. En gij allen die mij
goed deed en mij genegen waart hebt dank
en bidt voor mij.

H.Hart van Maria, wees mijn heil (300 d.)

Mr Omer Dauwe,
Mej. Héléne Dauwe,

Mr en Mw Werner Dauwe-Van den Bos-
sche,

Mr Christiaan Dauwe,
Mr Pierre Dauwe,

De familién Dauwe, Janssens, Hubain en
Soinne,

Mej. Julienne Bonnaerens,

danken LI van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en gebeden.

druk Magrl‘man, tht:rgn




