Jules Jozef Dauwe

Geboren op 08-02-1911 te Overmere
Overleden op 24-06-1986 te Lokeren
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Wanneer je verdrietig bent,

kijk dan diep in je hart

en je zal zien dat je weent om

diegene die je vreugde schonk. (K. Gihan)

T

YROOM AANDENKEN AAN
DE HEER
JULES, JOZEF DAUWE
echtgenoot van mevrouw
Anna Broeckhove

geboren te Overmere op 8 februari 1911
en overleden te Lokeren op 24 juni 1986.
Gesterkt door de H.Sakramenten der

zieken. Lid van Kerk en Wereld.

Onze droefheid om vaders heengaan vindt
inderdaad haar diepste grond in zijn harte-
lijke goedheid waaraan wij zo veel te dan-
ken hebben. Voor zijn gezin was hem niets
te veel; voor ons heeft hij gewerkt, naar
ons gingen zijn zorgen, bij ons voelde hij
zich gelukkig. Ook buitenshuis werd hij
overal graag gezien omdat hij eenvoudig en
gemakkelijk was in de omgang, altijd tevre-
den en vriendelijk. Hij heeft de woorden
van de Heer Jezus nageleefd: "l2ert van

mij: |k ben zachtmoedig en nederig van
hart.” (Mt. 11,29)

Het kruis van ziekte en lijden heeft hij
met groot geduld gedragen. Hij die zo graag
werkte heeft veel jaren alle arbeid moeten
laten. Hij vond verstrooiing en opbeuring
in de rustige, open natuur waarin hij graag
met de fiets wandelde. Zijn godsdienstzin
sterkte zijn vertrouwen in Gods Yoorzie-
nigheid die alles ten goede wil leiden; zijn
vroomheid vond steun in gebed en in de
eucharistieviering die hij langs radio of te-
levisie volgde.

Geliefde vader, wij blijven u dankbaar ge-
denken in gebed en H. Mis.

H. Moader Maria, beveel ons gebed aan
bij uw Goddelljke Zoon.

Voor je aanwezigheid,
je woord van begrip,
je blijken van genegenheid,
danken je van harte
De families: Dauwe, Broeckhove,
Cassaert en Bracke,

druk erik d'hooge
Begr. L. Braeckman, Kalken. Tel 67.53.90



