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+ Mochten ook wl], omwille von zijn dood,
dieper met elkaar verbonden blijven
Vandaag is voor seuwlg in Gods' llefde opgenomen en door zijn hesngaan de beloften herkennan,
dat Gij ons tot in de dood getrouw zult zijn.

de Heer Hendrik DAUWE Amen.

geboren te Overmere, op 14 maart 1919
en overleden te Gent, op 30 januari 1968,

Om hem treuren zi'n echtgenote -

Mevrouw Clara Bruyneel
haar twee kinderen, en gans de familie.

Vader, wij danken 1!, voor hetleven.

Gij hebt het ons in handen gelegd.

Gij hebt het geheiligd in Christus uw Zoon
die ons sinds ons doopsel werd geschonken
door de levendmeakende H, Geest.

Vader, wij danken U, voor ons gezin.

Wij hebben er gewerkt, geleden en gebeden.

Gij schonkt ons de vreugde van onze liefde

die zich heeft uitgedrukt in onze kinderen. Uw deelneming in het verlies van hem die ons
Vader, wij bidden U, dat nlets van dit mensen- zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
leven zou verloren gaan : gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
dat de liefde waarmee Henrl ons hesft bemind, minde overledene.

gehelligd moge worden door U die hem Wij danken U daarvoor van harte,
nu voor altijd in Uw lielde hebt opgenomen.

Onze laatste bede blijft, dat Gij Henr! in uw goed-
held moogt bewaren, om hem woor altijd tot uw
vriend te maken. Hij was immers voor ons znals Gij it e S o e e et e
hem in uw goedheld voor altijd hebt gewllc. D6 DHODOE - BONTMCK OVERMERE

De families DAUWE, BRUYNEEL,
BRACKE en DE SCHRIJVEE.



