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Wat vroeger,... wat later... wij gaan allemaal

Die zwak zijn als 't halmpje, die sterk zijn als staal...
(G. GEZELLE)

+ BID VOOR DE ZIEL VAN

ANNA FLORENCE VERBEKEN

DOCHTER VAN
FRrANS, EN VAN WIILEN EMMmA_ N:Es
f_rehnren te Overmere den 24 November 1907,
aldaar godvruchtig overleden den 26 Maart 1633.
Versterkt door de H.Sacramenten der stervenden.
Lid der Congregatie van-O. L. Vrouw.

e
Al weer 'n harde slag voor deze diep beproefde

familie. Nog was de laatste wonde niet vergeten,
of zie, daar vraagt de Meester 'n nieuw offer:
heerlijke, ongerepte bloem.... uit 'n heerluken
fuin L... O | De Meester weet zoo goed welke fami-
litn hij het best beproeven mag en wil | Aan wien
Hij ’tvoorrecht schenken wil aan Hem gelijkvor-
mig te worden door het lijden !

Werken en zwoegen, dankbaar en blij! bidden
en offeren, dienstvaardig voor allen ! dat was de
samenvatting van het gansche leven en streven
van dit voorbeeldig Mariakind. — Wie 't kleed
van Maria zal gedragen hebben wordt opgeno-
men in het boek des Levens! (H. BONAVENTURA)

Dierbare vader, broeders en zusters, al te vroeg-
tijdig was mijn heengaan, zeker. Maar kom, zij
toch die kunnen bidden als’t uur van de beproe-
ving slaat, zien in verbeelding reeds het onverge-
telijk zalig uur van 't Eeuwig weerzien in den
Hemel!

" Maria toon dat Gij hare Moeder zijt.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.
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