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ik ben de verrijzenls en het laven.

T

Dit weze een dankboar candenken aan
de Heer

ACHIEL DAUWE

echtgenoot van Mevrouw
Marie Van den Eeckhout

Cehboren te Overmere op 24 mei 1903 en er plots
noar het Vaderhuis teruggercepen op 7 novem-
bar 1975.
Gezalid met de H. Olle der zieken «in extremis..
Oud-Strijder 1940 - 45.

Allerhelligen... Allerzielen..,.

Kerkhoven omgetoverd in 'n kleurrijk chrysantsntapijt.
wij herdenken piételtsvol onze geliefde overledenen..

ook onze beminde bezocht zljn gelietden...
enkele dagen later werd hij zelf plots uit ons midden

weggerukt...

verslagenheld... droefheld... gebroken hart

bij zijn beminde vrouw, familie en vrlenden.
Want Achiel was een In-goed mens,

een man met tradliioneel geloolsleven

waar hl] ledere week gestalte aan gaf,

een jovigal man In zijn omgang

en een gelield medespeler rond de kaarttafel.
Begrijpelijk iz ons hart badroefd

bij het verlles van zo ‘n mens.

Heaer, onze God

in dit vur van afscheid-nemen komen wij tot U,
Door Jezus, uw Zoon, kregen wij kijk op het evangelie:
de dood werd verriizenis|

In dit vertrouwen geven wij onze gelisfde uit handen
en bidden dat Gif hem tegemoet komt.

Leld hem bionen in het hemels Jarusalem.

Geel gan z'in goede vrouw de kracht

om dit tijdelijk afschetd moedig te dragen.

De llafda die nimmer vergoat

Lt het bestendlg kontakt tussen levenden en doden.
Daorom hopen wij, al 1s bet In pljn en rouw.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene,

Wij danken U daarvoor van harte,

de fomilles DAUWE,
VAN DEN EECKHOUT,
CASAERT en

VAN DER STRICHT,
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