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De Dood is de verlossing van vele ellenden, zelfs is
zij een schat voor degenen die godvreezend geleefd
hebben.

+ BID VOOR DE ZIEL +

van Mijnheer

JEAN-HUBERT BLOM

Rustend Sectieoverste der Accijnzen,
Echtgenoot van Mevrouw

Maria - Celestine Van Genechten

geboren te Rothem den 3 Juli 1877
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Denderlecuw
den 20 Januari 1943. gesterkt door de genademiddelen
onzer Moeder de H. Kerk

Hij was een verstandig man en van God had hij
eene schoone ziel ontvangen.

Vroom zooals hij leefde is hij heengegaan op de
aardsche levensbaan, naar de eenwige woonsteg.

Voorbéeldige christen, bezorgde huisvader, teér-
hartige echtgenoot, aangenaam en vriendelijk in
omgang met de menschen, steeds bekommerd met het
welzijn zijner kinderen, dat was de dierbare overledene.

Dat hij levend is bij den Heer, is ons innig vertrou-
wen en zoetste troost.

Duurbare Echtgenoote, teergeliefde kinderen en
kleinkinderen, geliefde Bloedverwanten en Vrienden,
ik verlaat U, getroost en overtuigd dat ik steeds mijn
plicht ten opzichte van U heb volbracht; weest mij bij
den Heer indachtig opdat wij ons allen bij Hem eens
voor eeuwig wedervinden,

Vaarwel dan beminde Echtgenoote, kinderen en
kleinkinderen, vaarwel geliefde Bloedverwanten. Heb
dank voor uwe teedere zorgen waarmede gij mij om-~
ringd hebt; ik behoud uwe gedachtenis. Steunt en
bemint elkander. .En gij mijn lieve kinderen, eert uw
welbeminde Moeder al de dagen van uw leven en
gedenkt u mijner | Dit i mijn laatste bede.

En gij mijn beste Neef blijf mij steeds indachtig in
uwe gebeden aan het altaar des Heeren.
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