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Wi hadden je allen lief,
voor ons ben je niet gestorven,
voor ons heb je iets verworven

dat je boven de aarde verhief
en boven je |laatste lijden.
(M. Van Vossole)

Liefdevol aandenken aan

mevrouw

Julia Van De Putte
weduwe van de heer Alfons De Clerck

(Geboren te Wichelen
op 28 augustus 1904
en er overleden in familiekring
op 17 maart 1995

De families: VAN DE PUTTE, DE CLERCK,
RASSCHAERT en GUNS danken voor de blijken
van deelneming en uw gebed.

Droef maar dankbaar laten we je verirekken
VOO je grote reis, Pit en je vriendin achtema.
Een stille moeder met een groot hart,
dagelijks omringd door haar kinderen

en haar poezen,

thuis gebleven tot in haar laatste slaap.

We zullen je stem missen in huis,

je vrolijkheid op familiefeesten

en je lange gedichten.

De kaarten heb je neergelegd.

Je afscheid werd een stil aanvaarden,
een troost en voorbeeld voor ons allen.

Je tuin wacht op een nieuwe lente. ..

Begral. Rosis-Rombaut - druk brabo Wichelen









