Raymond Samson

Geboren op 26-11-1877 te Berlare
Overleden op 10-03-1957 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Wat ik was. dat zijt gij.. wat ik ben, dat wordt gij.
Heden ik... morgen gij.

Bid voor de ziel van

Raymond Samson

Geboren te Berlare, de 26 november 1877 en god-
vruchtig overleden te Uitbergen, de 10 maart 1957, na_

versterkt te zijn door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.
Hij was lid van de confrerie van het H. Hart.

Raymond was een dankbare en verduldige kost-
ganger van het klooster. Deze brave man heeft veel
en lang geleden ; met een voorbesldig geduld heeft hij
zijn pijnen en smarten altijd verdragen,

De mens die gelouterd wordt door het lijden, wordt
groot in de ogen van God, daarom zal God hem barm-
hartig zijn.

Stil en eenvoudig heeft hij geleefd; stil en een-
voudig is hij ook gestorven. «Wie met Jezus wil
heersen, moet met Jezus zijn kruis dragen ; alleen de

dienaars van het kruis vinden het leven der gelukza-
ligen.» (Navolging Chr.)
Eerwaarde zusters van den H. Vincentius & Paulo,

hebt dank voor al ‘t goede dat gij mij deedt; waar
zorg nodig was, hebt gij die immer verleend; waar
lijden was, hebt gij steeds getroost en genezen; waar
hulp behoefde, zijt gij altijd daar geweest om te steu-
nen en bij te staan... en nochtans is onbegrip en ondank
uw loon... dat uw gebeden mij nu begeleiden in mijn

overtocht naar de eeuwigheid, zodat God mij barm-
hartig ontvange.

Dierbare familie, hebben de wederwaardigheden
van het leven ons gescheiden, moge de dood ons

verenigen om later in eeuwigheid samen gelukkig te
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