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T
BEWAAR IN UW HERINNERING

MEVROUW
Clothilde BOSMAN

Weduwe van de Heer
Pierre SCHOLIERS

Geboren te Wanzele op 18 mei 1898 en on-
verwachts overleden te Serskamp op 15
december 1972, gesterkt door het H. Oliesel
in extremis.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

De dood is het begin van ons ander bestaan,
ze is een mysterie voor de geleerde zovesl
als voor de eenvoudige. Zij is onafwendbaar
voor de rijke als voor de arme. Zij is een
bevrijding uwit de pijn. Zij is verlossing voor
de gebondene asn de vele levenstrikken.
ledereen wordt stil bij de dood. Voor de ge-
lovige is zij geen verschrikking maar de
zekerheid van het loon dat toekomt aan [eder
die het werk, het lijden, de wreugden, ja
alles hebben aanvaard omwille van Christus :
de eerste van de doden en de eerste van de
verrazenen,

Christus is de loner van de onbekende en
verborgen offers. Hij is Degene die kracht
schenkt aan de bedroefde, Hij telt de onge-
waardeerde of vergeten inzet van de dolende
of verzwakte, Hij geeft moed in de duister-
nis en licht aan wie in donkere paden bewan-
delen moet. Hij is de vreugde en leniging
voor het ongekende leed, de zachte leidende
hand, de Herder van de kudde.

Dierbare kinderen en kleinkindaren, heb dank
voor uw begrip, voor uw liefde, en blijf mij
gedenken in uw hart en gebeden.

Vaartwel, God behoede u in al uw levans-
dagen, en geleide u In onderlinge liefde, tot
wij eens eeuwig &én zijn in Hem.

Heer en Mevrouw Jozef SCHOLIERS-
WILLEMS en Kinderen,

Heer en Mevrouw |lvo SCHOLIERS-
ROELANDT en Kinderen,

Hear en Mevrouw Frans CLAUS-SCHOLIERS
en kinderen,

De Families :
BOSMAN, SCHOLIERS en
VAN ACCOLEYEN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Begr. Cl. Van Bever - T. 79.20.08 - Dr. Verbaere



