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Dan kom Ik terug om u op te nemen bij Mij,
opdat ook gij zult zijn waar |k ben. (Joh.)

T

Tot blijvende gedachtenis aan Mevrouw

Maria, Magdalena BOONE
weduwe van de heer JULES DE GELDER

geboren te Overmere op 16 oktober 1907 en
godvruchtig ovarieden te Gent op 2 juni 1979,

Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zizken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van verschillende genocotschappen.

Na een korte, maar pijnlijke ziekte is moe-
der overleden. Ze heeft haar kruis moedig ge-
dragen, indachtig de woorden van Jezus «Wie
zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt, kan
mijn leerling niet zijn». Zij behoorde daarom
zeker tot het getal van Zijn uitverkorenen,
Zijn leeriingen. Haar leven was geen pad van
rozen, eerder een harde weg, bezaaid met
zorgen en tegenslagen, een leven van hard
werken en zwoegen.

Ze had erg geleden onder de vroegtijdige
dood van twee kinderen en van haar man;
maar haar zoon Guido, amper 17 jaar oud, te
moeten verliezen, was haar te machtig. Die
beproeving is ze eigenlijk nooit volledig te bo-
ven gekomen. Bijna dagelijks ging ze naar het
kerkhof om te bidden en om troostte vinden,

Toch wist ze zich liefdevol omringd door haar
kinderen en kleinkinderen, een beetje licht in
het duister van lijden en pijn,

En altiid bidden: dat hield haar overeind.
Zo leefde ze innig verbonden met haar ge-
kruisigde Heer.

Voor hen die niet geloven lijkt haar leven
een dwaasheid, maar voor ons die geloven is
het een prachtige voorbereiding op de hemel.
Daar zal ze ten beste spreken voor ons, die
hier haar nagedachtenis in ere houden.

Lieve kinderen en kleinkinderen, onze ge-
negenheid en zorg voor elkaar gaf ons een stuk-
je echte vreugde, een kleine voorsmaak van
wat eens ten volle ons deel zal zijn in de heer-
lijkheid.

Dierbare broers, zusters, familie en kennis-
s2n, blijft me in uw gebed gedenken.

Vol vertrouwen bidden wij : Heer, neem uw
dienares op in uw Rijk, opdat haar vreugde nu
volkomen zij.

De families BOONE, DE GELDER,
BECNMNAERENS en DE BRUYNE,

Zijn U zeer dankbaar voor de vele
blijken van innige deelneming bij
deze pijnlijke rouw.

d'Overmeerse drukkerij, H. D'hooge-Bontinck



