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Gelovig sterven is de hoop verwisselen voor
de zekerheid, dat God liefde is.
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DANKBAAR EN VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

IVONNE, MELANIE BOONE

Echigenote van de heer
Leopold, Omer VAN WESEMAEL

geboren te Overmere 22 december 1916 en
godvruchtig overleden te Gent 23 april 1978
gesterkt door het Sakrament der Zieken.
Lid bond grote en jonge gezinnen,

Het is hard een goede moeder, zo jong nog,
te moeten verliezen; het is een beproeving,
die enkel in het licht van het geloof te dra-
gen is.

Onze overledene was een goede vrouw, die
haar echtgenoot, haar kinderen en kleinkin-
deren van harte beminde.

Ondanks haar jarenlange ziekte bleef ze op-
geruimd en vriendelijk voor federeen, zoals
ze steeds is geweest,

Aan moed en vertrouwen ontbrak het haar
zeker niet, En dat was nodig ook, want al
eerder had ze de hardheid van het leven ge-
proefd; het kruis bleef haar niet bespaard.
Toch was ze echt gelukkig, vooral om haar
mooi gezin, de liefde van haar man en kin-
deren. Graag deelde ze mee aan ieder die

beroep deed op haar vrijgevigheid.
Bijzonder de kleinkinderen wisten dat groot-
moeder hen niets kon weigeren als het om
hun welzijn was, Ze maakte al plannen voor
een feestje tegen de dag dat ze zou ontsla-
gen worden uit het ziekenhuis, God heeft
haar echter bij zich geroepen om te komen
aanzitten aan het eeuwig gastmaal in de he-
mel. Daar blijft ze nu met ons verbonden,
levend in Gods nabijheid.
Dierbare echtgenoot, vader en moeder, Kin-
deren en kleinkinderen, ge weet hoe ziels-
veel ik van U heb gehouden. Het volle ge-
luk is niet voor deze wereld, weten we,
Mogen we eens in de hemel samen voor al-
tijd gelukkig zijn. Dank voor alles wat we
voor elkaar mochten betekenen. Kinderen,
blijft vader met uw liefdevolle zorg omrin-
gen; blijfft van elkander houden,
Heer Jezus, neem moeder op in uw liefde
en vrede,
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De families Boone, Van Wesemael,
Spaerkeer, Dierickx,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming hen betoond in hun rouw.
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