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Hef leed haar te verliezen
mag ons niet doen vergeten
het geluk haar gekend fe hebben.

Dankbaar aandenken aan
en uitnodiging tot gebed voor

Mevrouw

Godelieve BOOM

echigenote van De Heer
Eddy VAN DEN STEEN

Geboren te Halle op 20 februari 1950 en
godvruchtig overleden te Anderlecht in
het Erasmusziekenhuis op 19 mei 1996,

gesterkt door de Ziekenzalving.

Lid van fanfare Ste. Cecilia, KVLV en SWVV.

Eddy en Elli Van den Steen,

de families : Boom, Van den Steen,
Ripol en Van den Eynde

danken u oprecht voor uw aanwezigheid,
uw vriendschap en uw medeleven.

Mamsie,

Wij wilden je zo graag bij ons houden,

het leven samen was zo mooi,

blij, bruisend en steeds paraat

en soms zo moeilijk voor jou.

Vechtend tegen tergend ongemak

en toch weer blij zijn met ...

een bloem, wat zon en de zeeg,

met je familie en talloze vrienden.

Ennu ... zo plots je verliezen.

Lieve mamsie, dit is het einde niet.

In onze gedachien blijf je verder leven.
Elli en Papsie

Als ik doodga,
huil dan niet ...
Ik ben niet echt dood moet je weten,
't is maar een lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas ...
Als je me bent vergeten.

Mamsie.

De namis zal opgedragen worden
op zondag 16 jurny 1996 om 930 vur,

Beqr. Depoorter bvba - Denderleeuw
Druk C. De Leenhesr bvba — Welle



