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O Moeder van Bijstand
cen punlike kruisweg is "t leven op aard ;
wie droeg al dat lijden zo Gij daar niet waart?
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VROOM ZULT Gl GEDENKEN
HET LEVEN, LIJDEN EN STERVEN
VAN MEVROUW

PRUDENCE BONTINCK

woeduwe van de Heer
Leon, Jan-Baptist VENNEMAN

geboren te Schellebelle op 13 maart 1885 en er zeer

godvruchtig overleden op 4 mei 1962, voorzien van de

Heilige Sakramenten der Stervenden en begunstigd
met de Pauselitke Zegen "in articulo mortis”,

Een brave kristelijke vrouw, die veel heeft
geleden - kloekmoedig - en veel heeft bemind.
Zij had de mensen lief, sprak woorden van
goedheid, deelde hun leed en hielp waar zij
helpen kon. Daaraan erkent men de volge-
lingen van de Heer dat zij elkander liefheb-
ben, ongeveinsd, en dat zij aanvaarden te
stappen in het voetspoor van de Lijdende
Kristus. "Kristus heeft voor ons geleden en
u alzo een voorbeeld nagelaten, opdat gij in
zijn voetspoor volgen zoudt”. (I Petr. 2, 21)

Haar lijden hebben wij gevolgd met mee-
waren maar ook met bewondering. Haar
woorden waren een getuigenis van onver-
mengde goedheid en van vertrouwen in Onze
Lieve Heer. Op haar stervende lippen beef-
den nog haar gebeden ot de Moeder van
Bijstand die zij heel haar leven zo menigmaal

had aangeroepen. Wie zou kunnen vergeten
hoe zij zichzelven moed insprak : "Dat mag
eens pijn doen; dat geeft niet. 't Zal allemaal
goed komen”. En hoe zij "al haar kinders en
al haar vrienden” bij zich wou hebben en
uitnodigde tot de feestelijke vreugde die niets
anders dan de hemelse vreugde meer kon zijn.
In pijn en lijden beloofde zijzelf nog voor an-
deren "een goed gebed te doen”.

Algoede God en Vader; die in uw alwijze
Voorzienigheid het lijden toelaat, Uw Zoon
hebt Gij ons gezonden om onze zonden in
Zijn lichaam te dragen; vergeef haar wat zij
in zwakheid mocht hebben misdreven. O
Moeder Maria, Gij hielpt haar te strijden, te
sterven in God, bekom haar bij Jezus het
eeuwig genot.

Al mijn kinderen, mijn Broeders en Zusters,
al mijn vrienden en vooral Gij met wie ik zo-
vele jaren heb samengewoond en die ik met
spijt nu moet verlaten, ik dank U cm alles
wat Gij voor mij hebt gedaan. "Gij hebt Mij
bezocht™ zal Jezus tot U zeggen. Zijn loon zal
U meer zijn dan ik U met woorden zeggen
kan. Ook mijn goede verpleegster wil ik dan-
ken voor haar vele zorgen en al haar goedheid.
Bidt Gij voor mij. Ook ik zal U blijven ge-
denken.
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De families BONTINCE, VENNEMAN DE KERPEL
en DAUWE,
DAMNKEN.

druk. cooman-michiels, schellebelle



