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In genegenheid gedenken wij
DE HEER

Julien BONTINCK

achtgenoot van mevrouw

Godelieve VAN DE KERCKHOVE

geboren te Schellebelle op 23 maart 1925
en overleden te Aasalst op 17 maart 1988,

Als ik coit dood ga

verstik me dan niet in je tranen,

maar schep een herinnering aan mijn lach
in je eigen levenssfeer,

daar waar je gelukkig was.

Gelovig sterven

is afscheid nemen van de tijd,
niet van het leven

is het ene mysterie verlaten,
am het andere in te gaan

is op het woord van Jezus
de hoop wverwisselen wvoor de zehkerheid
dat God liefde is.

W. Bruyninckx.

Julien leefde eenvoudig en dankbaar
voor de genegenheid en de kleine
attenties van zijn familie en vrienden.
Vanuit deze verbondenheid wvertrouwen
wi] hem toe aan Gods liefde.

We bidden dat we zo samen één
blijven in gelocf, hoop en liefde.

De familie dankt U oprecht voor
uw meeleven en gebed.
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