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Vroom aandenken aan
DE HEER

Joseph BONTINCK

weduwnaar van mevrouw
Maria DE VOS

Gebcren te Schellebelle op 15 april 1902
en er thuis onverwacht overieden op
15 september 1994, hiertoe bijgestaan door
de gebeden van de H. Kerk.

Qudstrijder 1940-1945 - Lid N.S.B.

QOud spelend lid van
de Koninklijke Muziekmaatschappi|
‘Eendracht Maakt Macht'

Deg families
BONTINCK, DE VOS,
DE ZUTTER en PRAET

danken U om uw aanwezigheid en uw gebed.
www.indeken.be

Hij droeg, vanaf de wieg haast, dag aan dag

de muzikale jjver op zijn schouders.

Zifn troetelkingd, de harmonie, is immers niet veel
ouder en Jef droeg zorg voor haar, zonder beslag.

De liefde was in al zijn wenken en gebaren

2oals God die voor ans allen schiep

en kwinkslag bij een gulle lach als je hem riep.

Vrienden, niets is beter in ons hart dan dit bewaren.
(VEK)

Met deze verzen nemen we gelovig afscheid van
een man, dia bijna een esuw geschiedenis van
Schellebelle in zich droeg, en hij kon er dan ook
boeiend over vertellen,

Voor zijn kinderen en kleinkinderen kwam zijn plotse
dood zwaar aan. Het is een groot verlles.

Wader heeft in zijn leven hardgewerkt tot op hoge
leeftijd, Hij voelde zich onmisbaar en zells de laatste
faren wilde hij zich nog nuttig maken. Wie zag hem
niet met zijn zelfgemaakie fiets boodschappen
doen?

Vanuit zijn geloof heeft hij ook veel nagedacht over
leven en dood. Hij was klaar om de grote stap te
zetten naar het andere Leven,

zijn Schepper tegemnoet,

Moge hij nu de welverdiende rust genieten in de
hemel.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren, jullie waren mijn leven en mijn vreugde. Heb
dank voor uw goede zorgen en bilijff aan mij denken.
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