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I
BID VOOR DE ZIEL

Val

Hortense Bontinck,

ECHTGENQOUTE VAN
Frans Van De Bogaert,
ceboren te Uitbergen den 18 Funi 1868 en aldaar
solvruchtie in den Heer onfslapen den 10 Fanwari

1024.
versteril door-de H. H. Sacramenten der stervenden

lid van het broederschap van het H. Hart,
—p S S

Zii was eene godvreezende huisvrouw, met viit en

sory nam zij acht op de wegen van haar huisgezin,
hare kinderen waren het voorwerp van hare teederste
zorgen

Welken troost is het niet voor eene moeder op haar
stervensiur bij het gedacht dat zii al hare plichten
wel vervuld heelt ; haren evenmensch uit al hare
macht heeft bijgestaan, en dat 21 omringd van hare
kinderen en vrienden die haar even beweenen en die
#ij #llen bemind heeft in de armen van Jesus en M-
ris may ontslapen.

Beminde Echtgenoot en lieve kinderen, die mij m
mine dagen van ziekte en kwellingen met de teerer-
ste zorgen hebtomringd, hebt dank voor uwe liefde
en zelfopoffering. Nu, vaarwel .. betrouwt u op God,
wandelt altiid in de wegen der gerechtigheid bemint
elkanderen en blifft mij in uwe gebeden indachtig

H Alaria, bid voor ons
Akten van Geloof, Hoop en ILiefde.
7 Jarem em 7 guadr. aft.

R. i .







