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In Krstus lsalt voor ons het licht van de hoop op
een ralige vernijzenis. (Prefalie Requismmis}

BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER
Gustaaf BONTINCK

echigenoat van Mevrauw

irédne FLIEBERG

geboren te Schellabelle op 28 juni 1913, an er
plots overleden op 22 juni 1960, in exiramis geralid
met de Heilige Olie.

"Ik zal tot U komen en Gij zult mij we-
derzien en uw hart zal zich verbliiden. lk
ga U een plaats bereiden in het huis van
mijn Vader”. Ook dat zijn woorden uit het
Evangelie. Kristen mensen zien in de dood
de ontmoeting met de Heer. In alle donker-
te van onze menselijke ellende en met de
zekerheid dat al wat leeft de dood moet
ondergaan licht toch voor ons op die leven-
dige hoop op een zalige esuwigheid. Laat
ons dan al maanden ziek zijn, angstig en
weilelend in de onzekerheid van de dag
van morgen, wii, kristenen kennen toch de
rijkdom van de hoop : ons wacht geen leeg-
te, geen duisternis maar de hoogste vervul-
ling van al onze verlangens. Ziekte en
lijden brengt de mensen dichter bij Ged.

Onze gelieide overledene had ook reeds
die strijd gestreden : maanden lang wist hij
zich veroordeeld en meer dan een ander
aangewezen voor een haastige dood, Ge-
louterd, berustend, verlangend naar een
steeds schoner leven heeft hii die beproe-
ving gedragen. De ontmoeting met de Heer
is haastiger gekomen en meer onverwacht
dan wie had kunnen vermoeden, Wij ver-
liezen in hem een trouwe echtgencot, een
zorgzame vader, een coede vriend, Moge
de Heer hem barmhartig wezen en hem het
eeuwige leven schenken,

Gelietde Echtgenote en Dierbare Kinde-
ren, maandenlang hebt Gij mij uw genegen-
heid betoond. Wij dachten dat nu het gevaar
voorbij was. Troost U in uw sterk geloof dat
wij eenmaal elkander wederzien. Blijft voor
mij bidden.

Hart van Jezus, hogp van die In U slerven,

ontferm L) over hem.

De familien BONTINCK, FLIEBERG,
BUYSSE en COOLEN,

danken U voor de troostvolle deelne-
ming in hun rouw en gebeden voor de
zielerust van hun dierbare overledene.
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