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Sterven is geen afscheid van het leven.

Vroom aandenken aan de heer

Fernand BONTINCK

echlgenoot van mevrouw
Yvonne Uyttenhove

Geboren te Schellebelle op 30 januan 1924
en aldaar overleden op 21 november 199().
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Bestuurslid van het A.C.V,

Lid van de K.W.B.

Lid van de Bond der gepensioneerden
en andere verenigingen,

Op een kille herfstdag deed het bericht de ronde:
Fernand 1s niet meer...

Een man meteen rustig gemoed, als de rusuge water

spiegel van de Schelde, de stroom, waar hij van hield
€n waar zijn womng stond.

Een man met een groot hart. die graag bij de mensen
was, er vreugde aan beleefde met viienden samen te
feesten.

Een sociaal bewogen man, die eich ten dienste stelde
van iedereen, die een beroep op hem deed. Wi
waarderen zijn inzet voor de Parochiale Werken, het
AC.V., het Parochiehuis.

Een vader die fier was op zijn gezin. Hij had graag dat
kinderen en kleinkinderen zich thuis voelden bij hem.
En ook hij bezocht hen wekelijks om hun vreugde en
pijn beter aan te voelen en met hen te delen. Een
bezorgde echigenoot, die met zijn vrouw lief en leed
heeft gedeeld.

Hij sprak zij)n vrouw steeds moed inen droeg met haar
ziekteen pijn. Totop hetogenblik - een paar maanden
geleden - dat hij zelf sul werd en zich wat ging
afzonderen. Dat waren we niet gewoon van Fer-
nand... Hij wou niemand tot last zijn en wilde met rust
gelaten worden... Hij is alléén de sieile weg van het
lijden opgegaan.

Was het om naar de diepte te kunnen doorstoten?
Want hij was een gelovig man, zonder franjes of
witerlijk vertoon, maar oprecht gemeend.

Hij leefde met de heer verhonden, en ontving bewust
de troost en de steun van de sakramenten waar de
Heer de mens n zijn ziekte ter hulp komt.

Vader, wij zyn U dankbaar voor uw levensgroot
voorbeeld van geloof, wilskracht en liefde tot ons al-
lemaal.

Wij willen hier ook uw dank verwoorden aan die
mensen die U de laatste weken hebben bijgestaan.
Moge ons aller Vader U nu het loon geven voor alles
wat U voor ons gedaan hebt

De families: Bontinck, Uyttenhove, Roels en
Bontinck

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Begral. .. Roels-Rombaut, Margote 71 Wichelen
druk brabo wichelen



