Anna Bontinck

Geboren op 10-04-1912 te Schellebelle
Overleden op 28-11-1993 te Schellebelle
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Blijf mij nabij, wanneer het avond
wordt, wanneer het licht vergaat in
duisternis, wanneer geen mens mijn
hulpeloosheid ziet, bid ik tot U,

o Heer, verlaat mij niet.
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Denk in uw gebed aan mevrouw

Anna Bontinck

weduwe van de heer
Emiel Verdonck

Geboren te Schellebelle op

10 april 1912 en er overleden op
28 november 1993

voorzien van het H. Sakrament der
zieken en de pauselijke zegen.

Lid van de kristelijke bond der
gepensioneerden.

De families

BONTINCK, VERDONCK,
VAN DAMME en DE SMET

danken U voor uw kristelijke
deelneming en uw gebed.

R_U;..-IWI:EHHI.HH Van Bever - Wetteren - (0%) 369 EDﬁE

Wij buigen eerbiedig het hoofd, maken
het stil in ons hart, en bidden dat de
Heer deze vrouw genadig zij, en op-
neemt in zijn hemels Rijk.

Voor moeder was het leven een tocht
over hoogten en laagten : een ver-
strengeling van vreugde en lijden.

Zij was een blijde vrouw, maar gete-
kend door de zware beproevingen van
het leven : het afscheid nemen van
man en dochters.

In haar lijden voelde zij zich veilig ge-
borgen bij haar kinderen en kleinkinde-
ren. Hiervoor was zij hen zeer dankbaar.

Nu dit hart, dat zo van het leven en van
de mensen heeft gehouden, is stilge-
vallen, bevelen wij, Heer God, moeder
in uw handen.

Wij geloven dat haar naam geschreven
staat in de palm van uw hand.

Wij bidden U; roep haar ten leven,
schenk haar uw licht en uw vrede, en
laat haar delen in uw onbegrensde
vreugde.

druk. van acker - screllebelle - tal, (07) 349 54 52



