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Alles gaat voorblj, ook het lijden
Alleen de liefde vergaat niet.

.I.

Tot vroom aandenken aan
DE HEER
ALOIS SYLVAIN BONTINCK

weduwnaar van Mevrouw
LAURA DE KONINCK

geboren te Schellebelle op 29 februari 1904
en zacht in volle overgave aan de Heer
ontslapen te Dendermonde op
31 januari 1978, gesterkt door het
H. Ziekensakrament en de pauselijke zegen.

Alois was een fijngevoelig mens, rijk aan
goedheid en liefde. Hij voelde zich geluk-
kig omdat hij de kunst verstond anderen
gelukkig te maken, Heel zijn leven was
een trouwe plichtsbetrachting, die steeds
het geluk en welzijn van ziln gezin na-
streefde en gans zijn leven heeft hi] ge-
tracht de rechtvaardigheid te benaderen.

Na een langdurige en pijnlijke ziekte was
dit heengaan met volle overgave voor Gods
Wil,

wirw, indeken_ be

Heer, het is bij U dat hij nu vertoeft, geef
hem een plaats naast zijn dierbare echtge-
note.

Dierbare kinderen en kleinkinderen dank
voor uw steun en warme liefde, Wilt niet
treuren, ik ben verhuisd naar het land
van de vrede en de vreugde,

Speciaal woord van dank aan alle familie-
leden en vrienden die tijdens zijn leven en
lijden een woordje van liefde en opbeuring
hebben gebracht.

De families BONTINCK, DE KONINCK,
UYTTENHOVE en BLONDEAU,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.
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