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geboren te Schellebelle, op 14 Maart 1625
en godvruchtig overleden te Wetteren
op | Februari 1955,

Gesterkt door al de genademiddelen van onze
Moeder de H.Kerk en de Pauselijke Zegen.

Elke nieuwe dag is ons een gave uit Gods
hand. Wij hebben geen recht op "t leven. God
geeft, God neemt - gezegend blijft Zijn Naam,

Nog isde wonde niet geheeld na het overlijden
van Vader, en weer is ons huis vol rouw, om
onze jongste nu. Slechts weinige dagen wisten
wij dat de ziekte haar werk reeds had volbracht,
Geen menselijke wetenschap kon nog baten. In
de smart om het nieuwe scheiden vinden wij
slechts troost in het voorbeeld van de Heer:
« Niet mijn, maar Uw Wil geschiede ! »

Lieve Moeder, ik weet wat Gij zult lijden om
mijnentwil : met Vader zal ik altijd in uw ge-
dachten zijn. Bidden zult Gij, ook voor mij,
Daarin moet Gij U troosten, een tijdelijke woon-
plaats slechts hebben wij op aarde, eens wor-
den wij weer verenigd in God.

Lieve Zusters en Broeder, ik dank U om de
meevoelende zorg waarin Gij meegeleden bebt
met Moeder en met mij. Weest nu haar troost
en steun. Verstaat U onder elkander. Blijft
Vader en Mij voortdurend gedenken. Mijn gans
vertrouwen stel ik op Jezus' Goddelijk Hart,

Beminde familieleden, werkmakkersen vrien-
den, gedenkt mij allen in vw godvruchtige ge-
beden en Zondagsmis, — Tot weerziens in den
Hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust,

7 j.en 7 quadr. afl.
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