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1W’l: den levensstrijd tot een goed einde brengt, erft
het eeuwig leven. H. Paulus.

.l.

BID VOOR DE ZIEL
van

Achiel, Jozef Bontinck

geboren te Schellebelle den 3 September 1893 en aldaar
godvruchtig overleden den 18 Juli 1944,

Versterkt door de H. H. Sacramenten,

Van christene ouders geboren en in eene godvree-
zende omgeving levend, heeft de duurbare overledene
het voorvaderlijk geloof bewaard ; door eene slepende
kwaal gepijnigd, werd zijn ziel gelouterd en voorbereid
tot een zalige dood en vol hoop in den Heer is hij ge-
storven.

[s leven een zegen ; sterven in God is een ongehoorde
genade. Wat het leven aan blijdschap heeft is voor
elk menschenleven afzonderlijk een geheim, De opvat-
tingen van geluk verschillen van persoon tot persoon,
De eene vindt zijn icluk in rijk zijn, de andere stelt het
in trouwe vriendschap, een derde zoekt het in zooveel
afwisselende zaken die zich in het leven voordoen ;
weinige, zelfs christenen, hopen uitsluitelijk in het zalig
aanschouwen van God. de ware en eenige bevrediging
van hun streven naar aanhoudend geluk, ecuwige
vrede en onvergankelijke vreugde.

Beminde Broeders en Zusters, ik neem afscheid van
U, geen woorden vindend, om U dank te zeggen voor
al de diensten die gij mij bewezen hebt, bizonderlijk in
mijne laatste levensdagen. Ik bid God dat Hij U allen
hier en hiernamaals loone voor al hetgeen gij aan mij
uit liefde tot Hem gedaan hebt. Ik vraag U een laatste
blijk van genegenheid : voor mijn zielerust te bidden
totdat ik den Elmcl tot bezit heb ontvangen.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer.
300 dag. afl.







