Joseph bonte

Geboren op 29-05-1933 te Brugge
Overleden op 21-12-1998 te Heist
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De grenzeloze liefde, Langs kolken stuurt
die hij ons heeft uitgestraald,

wordt nu in
eindeloze herinnering vertaald,

het menselijk bestaan.
Dikwijls toch,
in 't jagen der baren,

Troostvol aandenken aan slaat woest een golf
De Heer ons scheepje stuk.
Joseph Bonte Blind levenslot houdt het roer
Echtgenoot van dat elk vaartuig richt
mevrouw Marie-Louise Vantorre op zijn onzekere reis.
Geboren te Brugge op 29 mei 1933 en Veilige vaart of ondergang...
overleden te Heist op 21 december 1998 het einde blijft gelijk:

allen eenmaal

gooien wij het anker uit
De families BONTE, VANTORRE,

DOBBELAERE en AMEYE

danken u voor uw gebed
en voor uw blijken van medeleven.

in donkere haven onder aard.
(Grieks epigram, 400 na C.)

Rouwleiding M. Rotsaert Druk Janaprint
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