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God is mijn toeviucht en mijn kracht,
God is mijn schild en vertrouwen.

.r
VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN

AAN MEVROUW

ALICE BOGAERT
Echtgenote van de heer Odilon ROELS

Geboren te Laarne op 26 april 1910 en
godvruchtig overleden te Zele op 25
december 1977, voorzien van de HH.
Sakramenten der Zieken. Lid van de
Bond der kroostrijke gezinnen.

Wij bevelen deze overledene met de
hoopvolle gebeden en gezangen van
de kristelijke begrafenisliturgie aan in
de barmhartigheid van de Hemelse
Vader.

Wat kan men aan de Heer meer schen-
ken dan het einde van een schone en
onberispelijke levenswandel. Het is een
teruggave van het leven, wat de Heer
ons eens onverdiend heeft geschon-
ken.

Deze overledene vreesde niet voor de
Heer te verschijnen. Zij was een vrouw
die al haar vreugde en lijden heeft ge-
dragen met een groot geloof en geduld

in de Goddelijke voorzienigheid. Daar-
om zijn wij de Heer dankbaar voor dit
schone leven, dat helaas te vroeg is
afgebroken.

Dierbare echtgenoot, kinderen en lieve
kleinkinderen, ik dank u oprecht voor
het gelukkig samen-zijn en voor alles
wat je tijdens mijn ziekte hebt gedaan.

Moge de Heer je hiervoor belonen.

Blijft mekaar helpen en steunen in dit
verder leven. Weest een troost voor uw
vader en sta hem bij en vergeet mij
niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families BOGAERT, ROELS,
VAN DEN NESTE en JANSSENS

danken U voor de blijken van kristelijke
deeineming hen betoond in hun rouw.

n.v. drukkerij herma, kalken



