Leopoldine Boel

Geboren op 07-05-1905 te Herdersem
Overleden op 14-03-1990 te Zele
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"P vaechten tegen tranen
die ols een woas
voor m'n ogen schijnen

denken aan jou

Wij bidden voor de eeuwige rust van ) .
; ik die me zoveel liefde gaf

MEVROUW zakte jij zachtjes weg
LEOPOLDINE BOEL in een nacht
waar dromen
Weduwe van de Heer ie sloap vergezellen
CONSTANT MUYLAERT om nooit meer wakker te worden
weet dan

Geboren te Herdersem op 7 mei 1905
en godvruchtig overleden te Zele
op 14 maart 1990, gesterki met de
H. sakramenten der zieken.

dat ik je nooit vergeet

zoeken

naar een aniwoord

op de vraag 'waarom’
en tot besluit te komen :
ik hou van jou

Met dank aan het verplegend
personeel van het ziekenhuis

De families O.LV. Middelares te Zele.
Boel, Muylaert, Yan Der Meersche

en Vollemaere .

danken U voor uw blijken van deelneming Rouwcentrum Depoorter W.
in hun rouw. Stationsstraat 34, Denderleeuw, tel. 66 62 43




