Rik Bockx

Geboren op 03-07-1928 te Gierle

Overleden op 15-05-1998 te Turnhout
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Dankbaar aandenken aan

De heer

Rik BOCKX

echtgenool van mevrouw

Margrit GILS

Geboren te Gierle op 3 juli 1928
en overleden in het A Z. Sint-Jozef te Turnhont
op 15 mei 1998.

Voorzien van de Sacramenten der zieken.

Tweede Deken
van de Sint-Sebastiaansgilde van Gierle,
Lid van de Vlaamse Gilde van Houtdraaiers,

de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Gierle,

de K.W.B. Lille en Ziekenzorg.

www.indeken.be

"Ha, mannen”

was vaders groet,

wanneer kinderen en kleinkinderen
weer eens op bezoek kwamen.

Deze samenkomsten
met moeder en zijn gezin
waren voor hem steeds feestimomenten.

Ze gaven je hoop om

na elke nieuwe tegenslag

elke nieuwe kans

met beide handen aan te pakken,

Je wou nog zovele

kunstwerkjes in hout draaien.

Of met moeder de hobbytentoonstellingen
bezoeken of

naar de gildenbijeenkomsten gaan.

Voor moeder stond je ook steeds klaar.

Wij zullen jouw lieve lach,

je kwinkslag en je zachte aanwezigheid
heel erg missen.

Je behoudt voor altijd een plaats in ons hart.
Wij vertrouwen je nu toe aan

de God van alle leven.

De familie dankt U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Begr. G. Van den Broeck Vorselaar Tel : 014/51.16.96




