Adrienne Ballegeer

Geboren op 01-01-1919 te Assbroek
Overleden op 26-02-1985 te Oostende
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

‘Ik ben de verrijzenis en het Leven,
Wie in ‘Mingelnuﬂ zal |even
ook al is hij gestorven.’

Dankbare herinnering aan

ADRIENNE BALLEGEER
echtgenoie van JOZEF VERSCHINGEL

geboren te Assebroek op 1 januari 1518 en
overledan te Qostende op 26 februari 1985,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

Zij was kemnlid van de K.AV,
Lid van de Bond der Gepensioneerden

Migmand smeedl sterker liefdesbanden
dan een goede Moeder.

Daarom doet haar heengaan zo'n pijn.
In onze verslagenheld

richten wij onze ogen op Jezrus,

Met Hem proberen wij te bidden :
Vader in de Hemel,

niet onze wil, maar Uw wil geschiede.
We geven U zo node, Moeder terug.

Maar ons oordeel heeft zij ons
veal te vroeg verlaten.

We hadden haar nog vele jaren
in ons midden willen behouden,
want ze was een beste Moeder.

Eenvoudig en vol toewijdin

heeft ze zich steeds ingeze

voor haar man en haar kindaren.
Ze maakte van ons huis een thuis.
Miet voor zichzelf hesfi ze geleeid.

De zorgen van de anderen

maakte zij tot haar zorgen.

Behulpzaam als ze was

nooit kon ze weigeren,

wanneer een beroep op haar werd gedaan.

Ze was ook een diepgelovige vrouw,
Met de inzet van al haar talenten
heeft ze geijverd voor de goede zazak,

Mogen haar toewijding en stille
dienstbaarheid, haar goedheid en overluigd
christenzijn nu verder leven in elk van ons.

Rust nu zacht, goede Moeder, in d'aarde,
of liever, =tijg door wind en wolken heen
tot het geluk dat God voor U bewaarde

en ach, zo'n broos begin kent hier beneén.

Jozef YERSCHINGEL ;
Chris en Marina VERSCHINGEL - COOLMAN ;

Edwin en Grigt HOOGEWIS - VERSCHINGEL
en kinderen ;

Ann VERSCHINGEL ;
Ghristine VERSCHINGEL ;

De families BALLEGEER, VERSCHINGEL,
LACHAT en DECRAMER,

DANKEN U
om Uw gsbeden en blijken van deelneming
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