L ucienne Peckelbeen

Geboren op 12-09-1940 te Lapscheure
Overleden op 21-08-1977 te Knokke-Heist
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|k ben de verrijzenis en het leven'" Joa. 11,25 kent van elke mens. Gij hebt de diepste beker
van het lijden gedronken. Wil dan vandaag ons

t bidden horen, en bliif ook ons de weg wijzen,
- die leidt naar de Vader, die het geluk van elke

Bid God voor de ziel van mens wil, en niemand in de steek laat.

Mevrouw
Lucienne PECKELEBEEN

echtgenote van de Heer Paul SOETE

Geboren te Lapscheure, de 12 september 1940
en schielijk overleden in de Kliniek Onze Lieve
Vrouw ter Linden te Knokke-Heist, de 21 augus-
tus 1977, bediend met de troostmiddelen van ons

geloof,
De families
Waar de beleving van ons geloven begint, daar PECKELBEEN, SOETE,
begint ook de rijkdom van vertrouwen, van de VAN OOTEGHEM en VEREECKE,
langzaam groeiende zekerheid, dat de Heer ons
de hand boven het hoofd houdt., Het wordt een danken U van harte voor de blijken
relatie van vriendschap en geborgenheid. van christelijke deelneming en gebeden.
Heer, laat U dan vinden door hen die U zoeken.
Wees dan 'God’ voor diegenen die spijt alles de
ogen op U gericht houden, en in de donkerte van
sommige dagen, de indruk hebben dat elke
zucht een bidden is.
Wij bieden U dan dit leven aan, met al zijn ga-
ven en fouten, met de momenten van zwakte en
klein zijn. Wil het aanvaarden, Gij die het hart Begr. G. Soete — eddy-druk p.v.b.a.
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