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Miin moeder was een vrome vrouw :
O, daar is veel troost in die rouw !

1.
VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

Maria-Margaretha De Kerpel

echtgenote van

Mijnheer Hector De Mulder

geboren te Oordegem, 7 maart 1890 en aldaar

zacht in de Heer ontslapen, 17 december 1959, ge-

sterkt door de laarste H.H. Sacramenten en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Derde Orde en de Confrerie van het
H. Hart. Brelid van de Bond van het H. Hare.

Op haar sterfbed sprak deze eenvoudige vrouw
eot haar kinderen nog deze woorden: «'Weest
altijd goed voor elkander en zorgt vooral voor
vaders. Het was haar laatste verzuchting, het was
de synthese ook wvan haar leven : een minzame
echtgenote en een goede moeder.

In haar eenvoudig maar sterk geloof vond =zij de
kracht om het kruls van lange lijdensdagen en
-nachten te dragen. Met Maria's rozenkrans in de
hand heeft zij vroom gewacht op heet einde, dat
voor haar de verlossing zou zijn van een zalige
eeuwlgheid.

Nu ik het hoofd voor eeuwig ter ruste heb ge-
legd en mijn handen wvoor altijd biddend heb
samengevouwen, neem ik naar de hemel mede de
zocte herinnering aan u, mijn trouwe echegenoot,
met wie (k vreugde en smarc heb gedeeld, en
aan u, mijn lieve kinderen, voor wie ik heb ge-
leefd.

Ik dank u veor al uw goede zorgen en uw grote

negenheid ; doet wat ik in mijn laatste uren u
g:i: gevraagd : blijft allen eensgezind rond vader,

weest zijn troost en zijn steun, en volharde in het
zalig geloof, dat we samen hebben beleden,

Gij allen die mij genegen waart, hebt dank en
gedenke mij in uw gebeden.,

"0 mogen wij, mocderke dat beeld dat gij in ons
gelaten hebt, nooit bederven, maar laat het eer-
zaam in ons leven, eerzaam In ons sterven.”

H. Hart van [ezus, 1k stel mijn vertrouwen op U !

De familie DE MULDER.

De familic DE KERPEL.

De familie KEPPENS.

De familie VAN ACHTER.

De familie VAN DER EECEKEN.

Dranken voor de gebeden en
blilken van medevoelen in het
smartelijk verlies dat hen rreft.

Drukk. P. De Brauwer, Qordegem,




