Albert Pannekoek

Geboren op 24-07-1917 te Lede

Overleden op 23-04-1990 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Vroom aandenken

de heer

Albert Pannekoek

echtgenoot van
mevrouw Julia Van Aerdebrugge

Geboren te Lede op 24 juli 1917 en ging rustig en ver-
trouwvol over naar de Vrede en de Vreugde van de
Verrezen Heer te Aalst op maandag 23 april 1990
gesterkt door het H. Sakrament der zicken en de
Pauselijke Zegen
Vereerd met burgerlijke eretekens.
Laureaat van de arbeid.

Gouden medaille in de orde van Leopold I1.
Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945
Voorzitter van de bond voor Qud-strijders.
Voorzitter burgerlijke bescherming Wichelen.
Erkend aannemer in bouwwerken.

Dank voor uw aanwezigheid:
de families: Pannekoek, Van Aerdebrugge,
De Jonghe en Schollaert

wiwrw, indeken be

Na 72 lentes op aarde is de eeuwige lente begon-
nen hierboven. Een overgang van beperkt mens-
enleven naar een oneindig bij God zijn. Belo-
ning voor het voorbije, voor al wat goed was.
Albert zijn leven mogen we gerust samenvatten
met deze woorden: " een rustig ingoed man .
Bij elk contact mocht men dit ervaren. Niet
uitbundig maar plichtbewust de dagen beleven
en mensen om zich heen een goeie dag gunnen.
Als aannemer de klanten eerlijk bedienen en
daarna verdiend ontspanning nemen. De wieler-
sport was voor hem een buitenbeentje. Een zich
uitleven na de drukte op de bouwwerf.
Vervroegd is Albert op rust gegaan, een dage-
lijks samenzijn met vrouwlief, een verdiep hoog
met zicht op de Schelde, haar oevers en meersen.
In feite een heerlijke tijd die te vroeg werd
afgebroken. Na de opvoeding van de kinderen,
hun opgang meebeleven en kleinkinderen we-
ten geboren worden.

Albert had oog voor de medemens " De Oud-
strijders " en * de Burgerlijke Bescherming "
lagen hem nauw aan het hart. Het harde leven
van de oorlogsjaren en de slachtoffers geden-
ken, de beveiliging van de mensen nu verzeke-
ren. Verleden en heden verbinden. Wel en wee
van medemensen dragen. Het ter kerke gaan
was voor hem iets heiligs. Begin en einde van de
7dagen. Een vragen .en een danken voor het
komende en het voorbije. Albert, het was goed.
Wij danken U voor dit voorbeeld










