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Aandenken aan
de heer

Francois DIERICKX

Echtgenoot van mevrouw
Agnes Marckx

Geboren te Oye-Plage
op 23 juli 1918
en plots overleden te Wichelen
op 15 februari 1995,

De familie dankt u voor uw
aanwezigheid en uw gebed.

Dood.
laatst ging ik er nog zo lichtzinnig overheen
ja, dood wat was dat ?
Het had geen betekenis voor mij
Ik hety het geluk gehad
om nog niemand echt te verliezen,
maar de dood van mijn peter
heeft dit veranderd.
Nog steeds weet ik niet
wal dood juist is,
maar lemands dood
doet u tot stomheid verslagen,
Jje voelt je ineens zo machteloos
't Is alsof je lam bent, je je niet meer bewegen kan
alsof e vastgevroren zit in een ijsbiok.
Eerst de schok van het nieuws venwerken
en dan urenlang zitten denken,
hoe anders het allemaal had kunnen zijn.
Jezelf met schuldgevoelens opzadelen,
denken dat je toch meer had kurinen doen,
maar tenslotte ook denken
aan alle mooie momenten,
al die momenten die we samen beleefd hebben,
zowe! goede als minder goede
er was steeds plaats voor een lach en een traan bij jou.
Jij bent nu niet meer onder ons aanwezig zoals wij het
wensen,
maar wees zeker dat u een plaats in ons hart hebt,
want we zullen je niet vergeten.
lise De Rijbel









