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TER NAGEDACHTENIS VAN

De Heer Edmond DIERCKX
weduwnaar van Theresia JACOBS

Qudstrijder-vrijwilliger 1914-1918
Vuurkruiser
Vereerd met verscheidene militalre eretekens

Lid van de Oudstrijders- en Qudsoldatenbond
van [tterbeek

Lid van de Kristelilke Bond
voor Gepensloneerden van Sint-Anna-Pede

geboren te Beerse, op 18 februarl 1897
en godvruchtig overleden te Itterbeek.
op 7 februari 1976,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

De dood van de rechtvaardige is het einde
van de nacht, de dageraed des levens en het
binnentreden in de eeuwige zallgheld.

Miets dat sterfelijk is, Is duurzaam | Hij die
wij zo innig beminden, die ons geluk en onze
vreugde uitmaakte, is niet meer | QOotmoedig
buigen wij het hoofd en zeggen : « Onze Vader,
uw wil geschlede op aarde als in de hemel -,

Beminde kinderen, kleinkinderen, familieleden
en geburen, plotseling ben ik van Jullie heen
gegaan, doch door mijn vooraspraak bij God zal
ik voor jullle blijven zorgen. En weet dat deze
scheiding slechts tijdelijk |s. Daarom bedankt
voor alles wat ge wvoor me deed en tot ziens
in een bli] verschiet.

De Heer en Mevrouw Frana Diercloc-Kestens,

De Heer en Mevrouw Walter Vanderhasselt-
Dierchx,

De Heer Wilfried Dierckx,
Ce Heer Luc Dierckx,

De families Dierckx, Jacobs, Van Bylen en
Lavrijssen,

zljn U erkentelijk voor uw gebeden
en blljken van deelneming.

Drukkerij Tiebout, Dilbask



